Je hoort wel eens zeggen dat de provincie niet leeft. Maar als ik hier rondkijk, denk ik dat
degenen die dat zeggen waarschijnlijk nog nooit bij deze staten zijn geweest. Mooi om
zoveel belangstelling en betrokkenheid te zien.

Dames en heren,

Ik sta bekend om mijn factful politics, mijn analytische insteek. De 33% statenleden die
doorgaan verwachten nu misschien een beschouwing over dat Zuid-Holland het meeste
asfalt, de minste natuur, de meest vervuilde lucht, de grootste CO2-uitstoot en de grootse
insectensterfte kent van alle provincies. Dat wij nu 66% vernieuwing kennen in de Staten.
66%. Dat is echt hartstikke veel! En dat is net zo veel als het aantal zetels dat GroenLinks hier
in de Staten is gegroeid. De boodschap van GroenlLinks dat het tijd is voor verandering lijkt
niet alleen bij de kiezers, maar ook bij de andere partijen geland! Daar ben ik dus enorm
trots op! Verkiezing na verkiezing kiezen steeds meer mensen voor GroenlLinks. Kiezen
steeds meer mensen voor onze boodschap van verbinding en duurzaamheid. In jargon een
duurzame inclusieve samenleving. In christelijke termen een boodschap van naastenliefde
en rentmeesterschap. En in gewone mensentaal een samenleving, waarin je samen leeft,
waarin je om elkaar geeft en de aarde heel houdt. Omdat alleen dan wij ons niveau van
welvaart, van welzijn kunnen volhouden. Een boodschap die aanslaat. Meer dan twee keer
zo veel Zuid-Hollanders stemden GroenlLinks als vier jaar geleden, waardoor wij nu de derde
partij zijn.

Voorzitter

Ik wil alle nieuwkomers van harte welkom heten en net als de mensen die herkozen zijn van
harte feliciteren. Forum voor Democratie wil ik feliciteren met hun knappe overwinning. Een
overwinning met de boodschap dat het tijd is voor verandering...

Dames en heren,

De analyse wil ik laten voor wat het is. U krijgt de komende weken en jaren genoeg
informatie over u heen. Ik kies vandaag voor persoonlijke insteek. Wij gaan elkaar nog veel
tegenkomen de komende jaren. Met trots wil ik u mijn 66% grotere fractie voorstellen. Dat
zijn:

e Anneloes, een Zuid-Hollandse van de eilanden, die daar dagelijks gezinnen uit de
problemen helpt en dat al vier jaar combineert met Statenwerk,

e Armine, een Armeense vluchteling. Armenen zijn geworteld in de joods christelijke
traditie, maar moesten recent toch een kerk invluchten om niet te worden uitgezet.
Armine is van ruim voor die tijd en doet goed werk bij Vereniging Nederlandse
Gemeenten.

e Ariétte, iemand uit de stad en in de stad. Een Rotterdamse die carriere heeft
gemaakt in de culturele sector.

e EnSinan een echt multitalent, die zijn eigen campagnefilmpje heeft gescript, ook de
muziek gecomponeerd en gespeeld.

Het is wat snel en er zijn veel nieuwe gezichten, maar onze kandidatencommissie heeft het
voor u makkelijk gemaakt om onze namen te onthouden, als je namelijk de voorletters



neemt kom je tot een mooie acroniem. Onze fractie is BAAAS: Berend, Anneloes, Armine,
Ariétte en Sinan. Het zou leuk zijn als de volgende kandidatencommissie er eindbaas van kan

maken
Voorzitter,

BAAAS is een mooi en divers team. En ik ben er trots op dat ik dat team mag aanvoeren. lk
ben erg benieuwd naar u allen, maar zal ook mijzelf even voorstellen. De afgelopen jaren
heb ik nooit zoveel over mijzelf verteld, dus zo blijft het ook leuk voor 23 statenleden die mij
al kennen.

Ik ben Berend Potjer. Kleinzoon van een dominee en van een koopman. Hoe Hollands wil je
het hebben?

Zuid-Hollands? Dat kan. Mijn moeder is geboren en getogen in het Westland. In Maasland
om precies te zijn, aan het begin van de oorlog. Mijn andere opa woonde toen nog in het
noorden. Daar preekte hij voor de gereformeerde kerk. Daarbij liet hij zich niet door de
nazi’s inperken en preekte naastenliefde, ook voor de mensen die niet zuiver boreaals
waren. Hij bracht die naastenliefde ook in de praktijk en met gevaar voor eigen leven hielp
onderduikers. Dat gevaar voor eigen leven kunt u letterlijk nemen, hij stond op de dodenlijst
van de nazi’s. Hij heeft de oorlog overleefd, omdat de koerier met die dodenlijst werd
neergeschoten. Anders had ik hier nu niet gestaan.

Gelukkig overleefde hij het wel, werd hij dominee in Maasland en ontmoette daar mijn
andere koopman-opa. Na de kerkdienst hadden ze vaak theologische discussies en zo
ontmoetten mijn ouders elkaar. Zij gingen vaker de hond uitlaten en toen mijn vader naar de
Belgische Congo ging om voor vervangende dienstplicht ging mijn moeder mee en even later
werd ik daar geboren.

Ze namen mij weer mee naar Nederland en nu sta ik hier. Een trotse Zuidhollander, geboren
in de Afrikaanse jungle.

Dat betekent ook dat als ik een kind zou krijgen, die een niet westerse allochtoon zou zijn.
Een kind met een migratie achtergrond, omdat een van de ouders in het buitenland geboren
is.

Dames en heren,

De 23 Statenleden die doorgaan kennen mij als een analytisch politicus met een sterk
rechtvaardigheidsgevoel. Die knokt voor wat kwetsbaar is en die politiek en persoonlijke
scheidt. Het politieke wordt nu echter persoonlijk. Naast de verkiezingsuitslag kreeg ik
namelijk nog een positieve uitslag.

Ik word vader.
Ik krijg een kind.

Een niet westerse allochtoon, die ik een toekomst wil bieden. En daar gaan wij over. Over
welke wereld wij willen doorgeven, welk niveau van welzijn. Wordt het een wereld in chaos
met watertekorten en overstromingen, omdat mensen windmolens lelijk vonden, hardrijden



zo lekker voelde en het makkelijker is immigranten de schuld te geven dan problemen op te
lossen.

Graag geef ik mijn kind een toekomst. Werk ik met jullie aan een wereld met een leefbaar
klimaat, gezonde lucht, schone energie, genoeg en schoon water en eten. Dat is onze inzet
voor de coalitie. Voor de verandering duurzaam doorpakken. Zodat wij een wereld hebben
die wij door kunnen geven. In welzijn leven en zeker zijn. Een wereld waar iedereen zichzelf
kan zijn en geloof een stem kan geven. Voor mij, voor uw, voor mijn kind. Voor elkaar, met
elkaar.

Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar het is de moeite waard.

Laten wij samen duurzaam doorpakken. #Voorverandering



